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Un siécle aprés la fondation de I'Ecole coloniale supérieure a Anvers, le
musée voisin du Middelheim invite la chercheuse et curatrice Sandrine
Colard a créer une exposition qui interroge les histoires silencieuses du
colonialisme a la lumiére du site. Le mot Congoville désigne les traces
visibles et invisibles de la colonie, non pas sur le continent africain,
mais au cceur de la Belgique actuelle : un batiment scolaire, un parc,
des mythes impérialistes et des citoyens d’origine africaine. A travers I
exposition et la publication qui 'accompagne, le concept devient pour
15 artistes contemporains prétexte a explorer en tant que « flaneurs »
noirs la ville postcoloniale, a questionner le passé colonial et son
impact. Par sa diversité de perspectives et de voix, ce livre est aussi un
catalogue et un ouvrage de référence réunissant des articles tant
académiques gu’artistiques. Ensemble, les artistes et les auteurs
impliqués déplient la carte de Congoville, une ville imaginaire qui nous
tient encore sous sa coupe a notre insu, mais nous encourage aussi a
imaginer une utopie décoloniale.

Een eeuw na de oprichting van de Ecole Coloniale Supérieure in
Antwerpen nodigt het naburige Middelheimmuseum onderzoeker en
curator Sandrine Colard uit om een tentoonstelling te creéren die
sitespecifiek peilt naar de stille geschiedenissen van het kolonialisme.
Congoville duidt op de zichtbare en onzichtbare stedelijke sporen van
de kolonie, niet op het Afrikaanse continent, maar pal in het Belgié van



vandaag: een schoolgebouw, een park, imperialistische mythes en
burgers van Afrikaanse origine. Doorheen de tentoonstelling en deze
bijhorende publicatie is Congoville de context waarbinnen 15
hedendaagse kunstenaars, als zwarte flaneurs op pad in een
postkoloniale stad, het koloniale verleden en de impact ervan
adresseren. Door de veelheid aan perspectieven en stemmen is dit boek
tegelijk een catalogus en een naslagwerk met zowel academische als
artistieke bijdragen. Samen ontvouwen de betrokken kunstenaars en
auteurs de blauwdruk van Congoville, een imaginaire stad die ons nog
steeds onbewust in haar greep houdt, maar ons ook aanspoort om na
te denken over een de-koloniaal utopia.



