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Ik wil wekken en waarschuwen; Woord vooraf; Inhoud; Inleiding; De
grote ene als doemdenker: johan huizinga; Voor Koningin en
vaderland: johanna naber; Furieus optimist: pieter geyl;
Wereldrevolutionair in de polder: jan romein; Eigenzinnig emanipator: I.
j- rogier; Aanspreker van het oude volk: jacques presser; Bewaker van
de oorlog: loe de jong; Schoolmeester der eenzamen: pieter jan
bouman; Klassenoudste uit roeping: ger harmsen; De verbeelding
verwoord: hans righart

Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het', schreef Johan
Huizinga in 1935. Zo somber als de goedburgerlijke historicus waren
niet al zijn vakgenoten. Aartsoptimist Pieter Geyl wenste niet in
somberheid en tobberij te vervallen, maar wilde 'wekken en
waarschuwen'. Maar ook hij kon zich niet onttrekken aan de 'eeuw van
uitersten’, zoals de twintigste eeuw wel is genoemd. Totalitaire
stromingen als fascisme, nationaal-socialisme en communisme lieten
historici geen rust en dwongen hen de verstilde archieven en rustige
studeerkamers te verlaten. Of anders was er wel de historie van Nederla



